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Tuut, tuut 
 
Er komt alweer een nieuw jaar.  Een jaar 
waarin we de hoop koesteren op een normale 
werking van onze club. 

In 2022 zullen wij ons blijven inzetten, zolang het 
veilig kan, om heel wat activiteiten aan te bieden. 

Deze periode is dan ook de tijd van het jaar om het lidgeld te 
hernieuwen. 

Wij verwelkomen ook een nieuwe medewerker voor het bestuur, 
dhr. Robin Vouts, voor onze club.  Zo komt er wat verjonging.  
Robin is 26 jaar (boekhouder), een gedreven oldtimerfanaat en 
zijn 2de hobby is fotografie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze laatste activiteit dit jaar was het bezoek aan D’Ieteren Gal-
lery.  Als voorzitter van onze club had ik een grotere opkomst 
verwacht van de leden. 

Onze club telt 250 leden en voor dit bezoek waren slechts 60 
leden aanwezig.  Spijtig voor zo’n unieke ervaring. 

Wegens de heropflakkering van de coronapandemie zullen wij ons 
clubfeest onder voorbehoud houden. 

Prettige feesten en een hoopvol, gezond 2022.

Jullie voorzitter 
Tuut, tuut

Met dank aan
Jean-Marie Boussy, Monique,  
Patrick De Loecker, Herwig,  
Robin Vouts

Webmaster
Siebe  Demetser
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Specialiteit Platte daken
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Na dagen van intense plensbuien afgewisseld 
door hevige windstoten, gevolgd door onweer, 
voorspellen de weergoden een zonnige 19 
september. 

Wij dachten de eersten te zijn op de samen-
komst in “Alpenrose” te Meerbeke, maar 
werden reeds door menige leden van de 
P.O.V., BCC en NPCC verwelkomd. 

Na de nodige administratieve plichtplegingen 
“een goede morgen” hier en daar vergezeld 
van een kop koffie met ontbijtkoeken, werd het 
startsein gegeven na de briefing door de voor-
zitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar de parking stond bomvol en het vertrek 
was nogal een schouwspel tot hilariteit van de 
leden die het manoeuvreren van 58 oldtimers 
in voor- of achteruit, draaien en keren aan-
schouwden. Eindelijk kwam de ontknoping in 
zicht en konden wij met wat vertraging vertrek-
ken.
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In Denderwindeke stond het “O.L.V. van 7 
weeën kapel” en de gerestaureerde “Ter zeven 
Wegenmolen” van 1970 mooi ingeplant in het 
landelijke kader. 

In kleine groepjes rijden wij door het landschap 
en laten ons verrassen door de kleine dorpjes 
tussen Waarbeke en Galmaarden. 

Op een gegeven moment bollen wij de N57 
op, geflankeerd door groene kathedralen van 
bomen met kruinen hemelhoog opgeheven 
en elkaar overlappend en hun stammen recht 
gelijnd, diep verankerd in de schoot van de 
aarde. De wind speelt door de stammen van 
de bomen en doen onze haren wapperen.  Wij 
onthaasten, relaxen en genieten, wat is het 
heerlijk vertoeven in deze groene tunnel.
 
Langs onooglijke gehuchten en smalle weg-
getjes op en af, zigzaggen, bereiken wij Ghoy 
en Oxy.  Hier staat de tijd stil of loopt althans 
trager. 

Wij zijn vooral verbaasd om na 17 jaar be- 
staan van onze club nog zo’n panoramische rit 
te ontdekken (proficiat aan de inrichters). 

Onze magen begonnen te knagen en wij speu-
ren naar een café of terras, maar op de buiten 
is dit geen sinecure. Plots ziet Freddy een café 
tussen 2 huizen, maar we waren er al voorbij, 
dus blokje omrijden en dan komen wij op een 
klein pleintje voor de kerk van Ellezelle te-
recht. Wij waren verrast door P.O.V.-leden die 
daar reeds gezellig op een terrasje zaten te 
picknicken.  Iedereen was in een goede stem-
ming en als plagen vlogen de complimenten 
heen en weer over de tafels gevolgd door 
meerdere lachsalvo’s.
 
De temperatuur was aangenaam, maar de zon 
verschuilde zich nog steeds onder een geslui-
erd wolkendek. 

Opgewekt snorren wij verder en tuffen wij langs 
hogere heuvelflanken en aanschouwen open 
weidse landschappen op naar Oudenaarde.
 
In Oudenaarde duidt onze roadbook verschil-
lende parkings aan en te voet wandelen wij 
naar de grote markt. In Café Carrilon “drank-
stop” is het oudste cafeetje van Oudenaarde, 
daterend van de 17de eeuw.  Het is een bak-
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bak-zandstenen huisje met 2 bouwlagen met 
uitgewerkte top onder afzonderlijke zadeldaken.  
De enige resterende diephuisjes van elf palend 
aan het koor van de St. Walburgakerk, gebouwd 
op een vroeger kerkhof. 
 
Op het terras genieten wij van een frisse pint en 
er heerste een gezellige drukte van wandelaars 
en toeristen die het fraaie gotische stadhuis 
bewonderen vanaf de koninklijke fontein op het 
marktplein. Lodewijk XIV schonk de rijk bewerk-
te fontein aan de stad. 

’s Morgens op de radio hadden ze een autoloze 
zondag voorspeld in Oudenaarde, niet van ge-
merkt want oldtimer- en motorclubs rijden rond 
de markt. 

Hallo!! Wie zien we daar eindelijk? De zon komt 
weliswaar schuchter vanuit het wolkendek te 
voorschijn. Na verloop van tijd zijn de wolken 
volledige uitgeklaard door de zon. Door het 
heldere licht kwamen de monumenten in een 
fleurig en kleurig kleedje te staan. 

Wij vervolgen onze route op een lus door de 
Zwalmstreek. De dorpjes langs de Zwalm met 
kleine huisjes opgefleurd met mooie tuintjes, 
beplant met goudgele zonnebloemen en de 
weiden afgezoomd met knoestige knotwilgen, 
met op de achtergrond de beboste heuvels die 
de natuur een idyllische aanblik geven.
 
De heuvels tussen Oudenaarde en Ronse 
worden betiteld met Vlaamse Ardennen. Deze 
streek wordt verwend met talloze bossen, bron-
nenbosjes worden deze genoemd, omdat er 
bronwater alom uit de grond opborrelt.
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De afgeronde toppen van de beboste hellin-
gen, de steile valleien en de heldere beekjes 
doen ons herhaaldelijk denken aan de echte 
Ardennen en wij bereiken zo de regio van 
Brakel. Hier dwars je alle beekjes die de Zwalm 
vormen, dit is een heuse brok klim- en daal-
werk. Nu rest ons enkel nog de terugweg naar 
ons dierbaar Pajottenland. 

In de “Alpenrose” krijgen wij soep en een 
hoofdschotel die ons heerlijk smaakte. 

In de zaal gonsde het van de prachtige rit door 
de Vlaamse Ardennen. 

Vrolijk namen wij afscheid van elkaar en rijden 
met een goed gevoel huiswaarts. 

Dank aan Christine en Danny voor deze prach-
tige dag. 

Tot wederzien op de Meesterrit. 

Monique



HET BESTE GEREEDSCHAP
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Op weg naar Viane genieten we van de optrekkende 
nevel over ons prachtige Pajottenland. Nog even, want 
de zon priemt al door het ochtendgrijs en kondigt een 
mooie herfstdag aan. Hadden we toch de cabrio moeten 
nemen?
 
Café El Corazon was de plaats van afspraak. De enkele 
al gearriveerde oldtimers op de parking bevestigen de 
juiste locatie. Gustaaf en Ghislaine wachten ons op in 
de Pueblo. Na inschrijving mogen we genieten van een 
lekker ontbijt.
 
Na de briefing van Gustaaf is het wat wriemelen op de 
parking. En wij weg. Na amper 4 km liep het al even fout. 
Een straat te vroeg afgeslagen, wij ’t veld in. Maar ’t wa-
ren mooie veldwegjes, op ’t punt waar het roadbook echt 
niet meer klopt met onze realiteit komen daar als redding 
een paar andere deelnemers voorbijgereden waardoor 
we snel weer op de juiste route zijn. Over en langs de 
Dender tuffen we door de randgemeenten van Geraards-
bergen, Overboelare, Goeferdinge. In Deftinge staan een 
paar automobilisten spontaan en met zichtbaar genoegen 
hun voorrang af zodat wij veilig de grote baan kunnen 
oversteken. Onze colonne is intussen flink aangegroeid.
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Wij kronkelen voort door de pittoreske dorpskern van 
Vloerzegem, dat al in 1825 met Smeerebbe fusioneerde 
tot Smeerebbe-Vloerzegem, thans deelgemeente van 
Geraardsbergen. De twee dorpjes samen tellen 760 
inwoners en het lijkt alsof de tijd geen vat krijgt op deze 
entiteit. Tussen muren maïsvelden kronkelen wij verder 
richting Voorde. Gustaaf had gezegd dat er een paar 
goed berijdbare onverharde stukjes weg in het roadbook 
waren verwerkt. En jawel, hier is er zo eentje. Dat we ook 
nog een situatiepunt te verwerken zouden krijgen off road 
was moeilijk te geloven. Dus missen we de afslag na de 
weide: zo beland je met een 15-tal oldtimers tussen de 
maïsvelden en mountainbikers. Ze waren vriendelijk, die 
mountainbikers en hielpen ons weer op het juiste traject. 
Door het bos naar de beschermde dorpskern van Voor-
de. De Sint-Marcelluskerk torent tussen de hoge bomen 
uit. De naam “Voorde” zou kunnen afstammen van het 
Oer-Keltisch “fuerahutta” wat zoveel betekent als een 
met paalwerk omgeven woongebied. Om de inwoners te 
beschermen tegen wolven en gevaren van buitenaf. Van 
dat woord zou ook het Nederlandse woord “vrijheid” zijn 
afgeleid. Als je hier even over doordenkt, kan je pas vrij 
zijn wanneer je goed beschermd bent. Een mooi verhaal 
alleszins. 
 
Ook de naam Dender stamt af van het Oer-Keltisch 
“Tanera” en betekent “de woelige, de bruisende”. De 
Dender kent een groot verval en is daardoor altijd al  
moeilijk bevaarbaar geweest. Bij hevige regenval kan zij 
snel veranderen van lieflijk stromend naar een kolkende 
rivier. 
 
In Appelterre is het tijd voor de picknick. Eentje uit ons 
gezelschap wordt 70 vandaag. Een andere verjaart 
eveneens deze week. Reden voor een iets uitgebreidere 
picknick. 
 
Na Appelterre steken we de N8 over richting Herzele. 
We verlaten het glooiende Denderland en het valt 
snel op dat het landschap hier vlak wordt. Bambrug-
ge, Zonnegem, Vlekkem, langs de spoorweg, over en 
onder de E40 door Bavegem, Westrem en Gijzenzele. 
Het is soms een beetje worstelen met het roadbook. 
En na de verrassend mooie Denderstreek rijden we nu 
door het vlakke Vlaamse land onder Gent. Door open 
kouters, dorpskernen en woonwijken vergezeld door de 
diepgroene, oker- en bruintinten van de herfst. 
 
We passeren 2 van de 22 bunkers van de weerstands-
nesten Betsberg-Oosterzele die samen met de “Munte- 
kouter” de bunkerlijn Bruggenhoofd Gent vormde. Het 
Belgische leger bouwde net voor WOII een heel netwerk 
van ongeveer 2000 bunkers ter verdediging van ons land. 
Vanaf de fortengordel rond Antwerpen tot in Nieuwpoort. 
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In Oosterzele passeren we dus 2 van deze bun-
kers. De tweede passeren wij tussen situatie 15 
en 16 op blad 7 van het road-book. De Hoek Ter 
Hulst bunker is afgebeeld op de foto van de aan-
kondiging van de Meesterrit en vormt een vraag 
op het extra blad aan het roadbook. Vandaag een 
beetje verloren in het landschap ingeplant, ooit 
deel van de verdedigingsgordel rond Gent.
 
In Oosterzele is de MG uit ons gezelschap aan 
een tankbeurt toe. Wij houden een korte stop en 
spontaan komt een bewoner uit zijn huis naar 
onze wagens kijken. Hij hoorde het motorenge-
brom terwijl hij in bad zat, fatsoeneerde zich in ijl-
tempo om snel een babbel te komen slaan. Hij is 
zelf bezitter van 2 MG’s en een MG kitcar die op 
de oprit onder zeil staat. Er ontspint zich meteen 
een boeiend gesprek over auto’s, onderdelen en 
sleutelplezier. 
 
Het afscheid valt te vroeg, maar wij hebben nog 
een heel stuk route af te leggen. Via  Moortsele, 
Bottelare, Hundelgem, Schelderode, Melsen, 
Vurste en Baaigem rijden we naar de heuvelende 
Zwalmstreek. Over de beek bij de Zwalmmolen, 
langs Munkzwalm, Roborst, Elst, Michelbeke, 
Parike, Zarlardinge en opnieuw Deftinge kronke- 
len we terug richting Geraardsbergen. Deze keer 
rijden wij dwars door het centrum van de Dender-
stad, soms ook wel eens het Chicago aan de 
Dender genoemd. Over de markt, voor de kerk 
naar links en dan de geasfalteerde versie van de 
Oudenberg op. De kasseiversie, beter bekend als 
“de muur van Geraardsbergen” ligt parallel aan 
de door ons gevolgde weg en is voorbehou- 
den voor de geoefende fietser. Een berg die zijn 
naam verdient. Een stevige klim waar we een 
vitesken moeten terugschakelen om onze oldie 
soepel omhoog te laten rijden. 
 
Op mijn teller staat 137km wanneer wij de par-
king van Oudenberghof oprijden. We startten  
kronkelend door de Denderstreek, gevolgd door 
het vlakke land rond Gent en we keerden terug 
naar Geraardsbergen via de Zwalmstreek. Het 
bleef droog, we kregen zelfs de zon te zien, re-
den af en toe een stukje onverhard en we waren 
in goed gezelschap. Hier en daar was het wat 
zoeken om het roadbook goed te volgen. De  
brochette met frietjes zette de kroon op deze 
mooie dag. Bedankt Gustaaf en Ghislaine om 
deze rit uit te werken. We kijken al uit naar een 
volgend evenement.  Patrick De Loecker
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Toen ik tijdens de laatste “statische meeting” 
van dit jaar bij “De Lindekes” in Wetteren een 
flyer uitgereikt kreeg van de “Retro Mobielen” 
voor een Halloweenrit op 31 oktober, voelde ik 
mij geneigd om deel te nemen. 
 
Even nog de maten van mijn vaste clan warm 
maken om mee te doen, hetgeen geen moeite 
heeft gekost. 
 
De meesten hadden goede herinneringen aan 
Halloweenritten uit het verleden. 

Bij sommige ritten reed je zelf door dorpen 
waar de inwoners sowieso dit feest op po-
ten hadden gezet door overal langs de baan 
griezels te plaatsen of zelfs met grote groe-
pen hun best deden om “Thriller” van Michaël 
Jackson of “The Walking dead” na te bootsen. 
Onze club had in het verleden ook al zijn best 
gedaan om dit gebeuren zo gruwelijk mogelijk 
te maken.
 
Ons bestuur had via een mail de leden op-
geroepen om eveneens deel te nemen aan die 
rit, mede door het feit dat de club dit jaar geen 
Halloween kon inplannen.
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Freddy, onze voorzitter, was dus ook aanwezig 
met zijn gevolg. 

Op 31 oktober had ik dus om 15u15 afspraak 
met mijn bendeleden aan de “Zwartjes” in 
Wambeek (ga hier niets politiek incorrect in 
zoeken: die plaats heet gewoon zo) om samen 
in colonne naar Opwijk te rijden. 
 
De rit tot aan zaal “De Kersenpit” verliep 
zonder problemen. 

Ter plaatse konden wij vaststellen dat er al 
redelijk wat oldtimers op de parking stonden, 
ondanks het rotweer.

Uiteindelijk waren er een 60-tal deelnemers.
De mensen van de organisatie stonden ver-
kleed aan de ingang om ons te onthalen en de 
inschrijving gebeurde heel snel. 

Voor het vertrek kregen wij nog ruim de tijd om 
een praatje te maken met andere rijders en 
konden wij ons verwarmen met een lekker bord 
pompoensoep met brood.
 
Om 17u werden de roadbooks uitgedeeld en 
de start kon gebeuren in de gutsende regen.
Aan het hoofd van mijn “clan” reed Daniël met 
zijn kanariegele Mini (kwestie om dat kleine 
autootje in het donker niet uit het oog te ver-
liezen), gevolgd door Patrick “Loeckie” met 
zijn Volvo 245, de Susse met zijn Charleston, 
Daniël zijn zoon met zijn cruiseboot Ford Ga-
laxy cabrio en ondergetekende met mijn trouwe 
Mercedes 250TD die ik voor ruige weersom-
standigheden gebruik om de andere oudjes te 
sparen. 
 
De tocht ging door de gemeenten Opwijk, 
Aalst, Lebbeke, Dendermonde (oppassen want 
daar “heerst” Sherrif D’Hondt), Wichelen tot 
aan de firma Platteau in Dendermonde waar er 
een drankstop was. 
 
De mensen van de organisatie hadden daar 
zelf warme choco voorzien, maar ik, als echte 
Pajot, heb toch een smakelijke kriek gedron- 
ken! 
 
Tijdens het eerste deel van de rit hebben wij 
geen enkele griezel op de baan gezien, het-
geen tijdens vorige edities zeker en vast niet 
het geval was: daar krioelde het van de zom-

bies, vampieren en heksen. 
 
Waar zaten die allemaal??

Na de pitstop ging de tocht verder over Leb-
beke, Buggenhout, Merchtem, Asse om zo 
terug in Opwijk terecht te komen.
 
De hele rit verliep zonder noemenswaardige 
incidenten, behalve het obligate “vergissen 
van weg” en het vertragen om achterblijvers de 
kans te geven terug bij de groep te komen.  Er 
waren immers hier en daar wat hoofdwegen 
waar we voorrang moesten geven of waar we 
voor verkeerslichten stonden. 
 
Tijdens het tweede gedeelte hebben wij weer 
geen enkele griezel op de baan gezien, triestig 
voor een Halloween. 

Waren de wezens uit de onderwereld afge-
schrikt door onze oude karren?? 

Bij de terugkeer in “De Kersenpit” werden ons 
nog twee lekkere hamburgers aangeboden en 
werd er nog wat bijgepraat.
 
Het was al bij al een leuke rit, waarschijnlijk de 
laatste voor 2021 want de meeste van onze 
“beestjes” zullen aan hun winterslaap begin-
nen. 

Een welgemeende proficiat voor de mensen 
van de “Retro Mobielen” voor hun eerste Hal-
loween rondrit. 

Het was alleszins een geslaagde poging en 
voor herhaling vatbaar. 

Misschien de rit een klein beetje korter maken, 
vooral voor een avondrit in het donker (60km 
i.p.v. 80km)?
 
Herwig

PS. Na mijn thuiskomst wist ik plots hoe het 
kwam dat wij onderweg geen griezels hadden 
gezien: die zaten namelijk allemaal in Glasgow 
op de klimaatconferentie, samen met opper-
griezel Greta !!
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Als afsluiter voor het tweede Coronajaar 2021 
organiseerde onze voorzitter een bezoek 
aan D’Ieteren Gallery op zaterdag 20 novem-
ber. Het bezoek vond plaats midden in een 
herop-flakkering van de Coronapandemie. De 
vierde golf had op dat moment ons land weer 
stevig in zijn greep waardoor het doorgaan 
van ons bezoek onzeker werd. Verstrengingen 
kwamen er al en de nieuwe maatregelen had-
den weinig invloed op ons bezoek. 
 
Voor de inschrijving van deze activiteit werd er 
voor de eerste maal gewerkt met een digitaal  
inschrijvingssysteem via de website. Onze 
webmaster Siebe verzorgde dit technisch ge- 
beuren. Zo gaat onze club ook mee met zijn tijd 
en met de digitalisering.  
 
Het bezoek zelf werd opgesplitst in twee groe-
pen, één in de voormiddag en één in de namid-
dag. De samenkomst vond plaats in Café Het 
Vagevuur te Vlezenbeek. Na een drankje en 
wat bijpraten, zetten we koers naar Brussel. 
Ditmaal niet met onze geliefde oldtimers maar 
met onze dagelijkse voertuigen. Doordat hun 
museum in een LEZ (Lage Emissie Zone) ligt, 
werd er door de meesten gekozen hun geliefde 
stalen ros op stal te laten. Uitzondering hierop 
was een oranje Volkswagen T3 Westfalia, die 
perfect paste bij het bezoek aan de Volkswa- 
gen importeur. 
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Pensen, droge worsten en 
vleesbereidingen. 

 
Rudy Vouts 

Vollezelestraat 19 
1755 Oetingen 

 
0498/24.05.96  

rudy@depensmobiel.be 
www.depensmobiel.be 

 

 

 Authentieke smaken van het Pajottenland op uw 
plaatselijke markt! 
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Na een rit van een 25 minuten kwamen we aan 
in de Maliestraat. Bij aankomst werden we on-
middellijk getrakteerd op de Bugatti-showroom 
die zowel een Veyron als een Chiron in de 
vitrine had staan. Twee uiterst unieke wagens 
en dan waren we nog niet eens binnen! 

Na het opzetten van ons mondmasker en het 
scannen van ons Covid-Safe-Ticket begon de 
gids aan zijn rondleiding. Hier werd ons al uit-
gelegd dat de benaming gallery wordt gebruikt 
en niet museum omdat alle tentoongestelde 
voertuigen nog steeds rijdende zijn en af en toe 
nog gebruikt worden.  
 
Bij het binnenkomen, kregen we al een VW 
T1, een Audi Sport Quattro en een Auto Union 
(Audi) Roadster te zien. En dit was dan nog 
maar de gang. Het deed ons vermoeden dat er 
zich achter de deur nog meer veelbelovende 
voertuigen te wachten stonden. 
 
Eens binnen stootten we op een hal met wat 
op het eerste zicht een bonte verzameling mo- 
dellen leek te zijn. Eens de gids zijn uitleg be- 
gon, kregen we al snel in de gaten dat er een 
duidelijk verhaal wordt verteld met de tentoon- 
gestelde collectie. Niet minder dan 200 jaar 
geschiedenis werd geïllustreerd door de vele 
voertuigen, fotoreportages en bezienswaardig- 
heden. We begonnen bij de periode van voor 
de automobielen. Jazeker de tijd van paard en 
kar. Toen bestond de activiteit van de D’Ieteren 
familie uit het vervaardigen van wielen voor 
rijtuigen. Deze activiteit werd later opgevolgd 
door het zelf vervaardigen van rijwielen en 
koetswerken. Een logische stap werd nadien 
gezet met de start van het “coachwork” of-
wel het bouwen van een carrosserie op een 
rollend chassis met motor. Geen enkel voer-
tuig die destijds de werkplaats van D’Ieteren 
verliet, was dezelfde. Alles was hand-werk 
en maatwerk dat werd vervaardigd naar de 
wensen van de klant. 
 
De manier van autobouwen veranderde van 
individuele bouw naar serieproductie waardoor 
de onderneming begon met de import van o.a. 
Studebaker, Pierce-Arrow en Auburn. Later 
ging men zelfs Studebakers assembleren in 
België. De tentoongestelde voertuigen van 
deze Amerikaanse merken zijn groot, gracieus 
 en elegant. Grote spatborden die grote spaak-
wielen huishouden, grote verchroomde kop- 
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lampen met tussenin een radiatorrooster en 
een lange motorkap die een grote motor her-
bergt. Binnenin worden de inzittenden verwend 
met zetels van prachtig leder of velours en 
houtafwerking. Kortom watertanden voor elke 
oldtimerliefhebber. We hebben de ogen dan 
ook fameus de kost gegeven.
 
Vervolgens komen we terecht in een tijd waarin 
de auto een gemeen goed wordt. De auto 
wordt dan ook bereikbaar voor het volk. D’Ie-
teren wordt de Belgische importeur van het 
Duitse automerk Volkswagen. Tot op de dag 
van vandaag zijn ze dit nog steeds voor alle 
merken onder Volkswagen Group AG. 
 
Uniek in de collectie is een replica prototype 
Volkswagen (Kever). Destijds werd deze ont-
worpen en ontwikkeld door Ferdinand Porsche 
onder bevel van Adolf Hitler. Toen was dit nog 
geen Volkswagen maar een KDF-wagen (Kraft 
Durch Freude-wagen). Een propagandapro- 
duct van Nazi-Duitsland. Alle originele proto-
types werden helaas vernietigd. Volkswagen 
zelf heeft 2 prototypes nagebouwd, beide een 
exacte kopie van het origineel. Eén exemplaar 
staat in de Gallery in de Maliestraat, de andere 
staat in het VW-museum in Duitsland. Naast 
deze replica staat het eerste geproduceerde 
model kever, de brilkever (met dubbele achter-
ruit) en een “Schwimmwagen” (een amfibie- 
voertuig met legerdoeleinden). Beide modellen 
zijn zeer gegeerd bij de VW-verzamelaars. 
 
Een andere wagen uit de collectie die zeker 
onze aandacht verdiend, is de donkerblauwe 
Porsche 356 cabriolet. Deze sportwagen werd 
geassembleerd in België door D’Ieteren nadat 
een Porsche fabriek buiten gebruik raakte. 
Naast de 956, een aantal 911’s en een 924 
stond er ook een 959. Een ondergewaardeerde 
en vaak onbekende supercar van de Duitse 
constructeur. 
 
Naast de modellen van Volkswagen, Porsche 
en Studebaker toonde de collectie van 90 
voertuigen ook belangrijke modellen van Seat, 
NSU, Auto Union (Audi), Skoda, Lamborghini, 
Bentley en Bugatti. Ook de scooters en moto- 
ren van Yamaha, MBK en e-Solex stonden 
tentoongesteld. 
 
We kunnen dus echt wel stellen dat we met dit 
bezoek niet enkel een inkijk hebben gekregen
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op 200 jaar commerciële activiteit van de fami-
lie D’Ieteren maar ook een mooi overzicht heb-
ben gekregen in de rijke automobiele geschie-
denis van ons land. Het moet gezegd worden 
dat een collectie met zo veel exclusieve voer- 
tuigen, allen in concoursstaat en met zorg ten-
toongesteld echt een unicum is. 
 
Met deze meer dan geslaagde activiteit wordt 
de kalender van 2021 gesloten. We kijken 
terug op een jaar met een aantal mooie ritten 
en leuke clubmomenten samen. 2022 belooft 
alvast weer een prachtig POV-jaar te worden.

Prettige feesten en hou jullie gezond!

Robin
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In het eerste weekend van oktober was er de 
Rétromoteur-beurs van Ciney. Normaal gezien 
vindt die in de maand mei plaats, maar door 
COVID was de beurs verschoven naar het 
najaar. ‘’Beter laat dan nooit’’, zullen de or-
ganisatoren hebben gedacht, want het weer 
is in oktober toch veel onvoorspelbaarder dan 
in mei. Jammer genoeg hebben noch de ex-
posanten noch de bezoekers die redenering 
gevolgd, want de gangen en de parkings van 
Ciney Expo waren akelig leeg. 
 
Op vrijdag, tijdens de nocturne van 16h tot 
20h met onze voorzitter Freddy, konden Frans, 
Jean en ik rustig door de gangen kuieren. De 
verkopers wachtten ongerust op bezoekers 
en waren bang een nutteloze verplaatsing te 
hebben gemaakt. Het slechte weer van zater- 
dag en zondag heeft helaas niet geholpen, 
maar desondanks waren de echte fanaten 
present en werden er toch deals gesloten. In 
de hal die gereserveerd was voor onderdelen, 
miniaturen en boeken waren enkele liefheb-
bers op zoek naar die ene zeldzame vondst 
terwijl ze hun restauratieprojecten bespraken. 
De openluchtzone die was voorbehouden voor 
verkopers van allerlei spullen, bleek ietwat ver-
laten, vermoedelijk door het slechte weer. De 
hal die gereserveerd was voor de verkoop van 
wagens, daarentegen, was goed bezet en  
potentiële kopers hadden keuze uit een rijke-
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lijk aanbod: Mercedessen, Porsches, Ferrari’s, 
een paar Britse wagens en een paar Citroëns 
(de Franse grens is niet ver…), tot zelfs moto’s 
en bromfietsen die tal van ons terugvoerden 
naar hun prille begin. 
 
Na de traditionele steak-friet-salade moesten 
we bij wijze van dessert toch nog even langs 
de lager gelegen hal om zeker te zijn dat we 
echt alles gezien hadden! Omstreeks 22h was 
de tijd dan gekomen om huiswaarts te keren en 
onderweg hebben we onze vondsten en onze 
gemeenschappelijke passie voor oldtimers 
uiteraard nog verder besproken. 
 
Een beurs is dikwijls de gelegenheid om con-
tacten te leggen, een onderdeel te vinden of 
een wagen te zoeken, maar een beurs blijft in 
de eerste plaats toch de graadmeter van onze 
passie en de indicator van een niet-aflatende 
gedrevenheid. Slecht weer, weinig bezoekers… 
Ach wat ! De passie blijft en buitenkansjes 
bestaan echt. De afwezigen hebben ongelijk, 
want we komen zelden met lege handen terug. 
Eens het virus onder controle is, zal de toe-
komst wel uitwijzen of de geestdrift nog altijd 
even sterk aanwezig is, maar ik durf te wedden 
van wel. Afspraak volgend jaar in Ciney?  

Tekst en foto’s: Jean-Marie Boussy
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Binnenkort begint er alweer een nieuw jaar en 
dus wordt het tijd om aan het lidgeld te denken.
Voor 2022 bedraagt het lidgeld nog steeds 40 € 
voor elk lid. 

Het lidgeld wordt gebruikt voor de werking van 
de club: de verzekering, het drukken van het 
clubblad, de aankoop van lidkaarten en rally- 
borden, de bijdrage aan het clubfeest ……. 
Daarnaast gaat een deel naar BEHVA (Belgian 
Historic Vehicle Association) (het vroegere 
BFOV), overkoepelend organisme en onze 
spreekbuis naar de verschillende regeringen: 
buiten het forfaitaire bedrag dat wij als club 
betalen, wordt per lid een bedrag aangerekend. 
Als lid van de POV ben je automatisch ook lid 
van BEHVA, krijg je een lidkaart en ontvang 
je 4 maal per jaar hun magazine. Tevens kan 
je terecht op hun website en hun ledenportaal 
voor alle informatie over oldtimers. 

Ik wil je aandacht erop vestigen dat deel uit-
maken van een oldtimerclub een vereiste 
is als je via onze club een verzekering hebt 
afgesloten aan een voordelig tarief voor je old-
timer bij Marsh. 

Gelieve je lidgeld te betalen vóór 19 januari 
2022.

VERGEET HET NIET!
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Meerdere data worden later 
bekendgemaakt.

Als jullie als lid graag iets willen organiseren, neem dan zeker contact op met onze  
voorzitter, je kan op de nodige assistentie rekenen.
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